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Programma Koningsdag 2023 



 

 

Voorwoord 
 

Beste dorpsgenoten, 

 

Het is maart als ik dit voorwoord schrijf; “Maart roert zijn staart.” 

Dat geldt niet alleen voor het weer, maar ook voor allerlei andere 

ontwikkelingen in de maatschappij. De aardverschuiving in het 

politieke landschap van de Provinciale Staten en, indirect, van de 

Eerste Kamer. De oorlog in Oekraïne die nu al meer dan een jaar 

duurt. En de verder toenemende spanningen tussen de 

verschillende grootmachten in de wereld. Een ander bericht is dat 

de GGD-teststraten zijn gesloten en dat ook de specifieke corona-

adviezen zijn vervallen. Einde van de pandemie!  

 

En nu is het weer bijna Koningsdag! Een uitgelezen dag om 

ontspannen en in een ongedwongen sfeer samen met 

dorpsgenoten feest te vieren. Waar anders kun je zo makkelijk 

kennismaken met nieuwe inwoners en bijpraten met oude 

bekenden? Uiteraard vindt het programma weer in en om ons 

Dorpshuis De Vijf Bogen plaats.  

 

Wist je dat deze traditie al bijna negentig jaar bestaat? De 

Oranjevereniging is namelijk opgericht op 11 oktober 1933. Een 

gulle gave aan onze collectanten helpt deze mooie traditie voort te 

zetten. Met jouw hulp halen we de 100 jaar! Je kunt ook een 

donatie doen op Koningsdag zelf. Of word ondersteunend lid!  

 

Tot slot zijn wij op zoek naar nieuwe bestuursleden. Heb je 

interesse? Meld dit dan bij één van de bestuursleden.  

 

Wij zien iedereen graag op donderdag 27 april! 

 

Met vriendelijke groet, 

Rik Wever 

Voorzitter 



 

 

Ochtendprogramma 

08.30 uur Uithangen van de vlaggen 
Gezellig als onze nationale driekleur bij zoveel huizen 

mogelijk aan de gevel wappert, het is zo’n feestelijk 

gezicht. Hangen jullie ook allemaal de vlag uit? 

09.00 uur Muzikale rondgang door Baambrugge 
Zoals ieder jaar laat de Abcouder Harmonie ons met haar muzikale 

klanken weten dat Koningsdag gaat beginnen. Het wordt extra 

feestelijk als wij allemaal de harmonie vergezellen tijdens de 

rondgang door het dorp. 

09.30 uur Welkomstwoord op het Dorpsplein 
Welkomstwoord door de voorzitter van de Oranjevereniging en een 

vertegenwoordiger van de gemeente De Ronde Venen. Na de 

toespraken zingen we samen het Wilhelmus.  

10.00 uur Minispelen 
Dit jaar is het feest, want de Oranjevereniging is jarig! Bij een 

feestje hoort natuurlijk taart, maar de taartjes zijn kwijt… Kun jij ze 

vinden? De verjaardagscadeautjes hangen dit jaar hoog in de 

lucht. Voor elk cadeautje dat je raakt, krijg je een stempel op de 

kaart. Je kunt een feesthoed knutselen en je gezicht laten 

schminken om de mooiste van het feest te worden. Ook dit jaar 

kun je gezellig samen met je papa en mama op de foto en mag je 

een cadeautje uitzoeken! 

 

 

 



 

 

10.00 uur Baambrugse kinderspelletjes 
We hebben voor de kinderen diep gegraven in 90 jaar aan historie. 

Nu kun je de spelletjes spelen die papa, mama, opa en oma ook al 

gespeeld hebben. Je kunt het vast beter! 

Kaas- en muisspel 
De slimste muis onder jullie komt het verste 

omhoog en verdient de meeste punten! 

De spiraal 
Kun jij je hand heel erg rustig houden en zonder het staal te raken 

het hele parcours met de tang afleggen? 

Golfspel 
Probeer zo snel mogelijk het balletje in de hole te 

krijgen! Net als een echte Tiger Woods! 

Flipperkast 
Probeer zoveel mogelijk punten te verdienen door de plank in de 

flipperkast heen en weer te bewegen! 

Dokter Bibber 
Kun jij de dokter opereren zonder dat hij schrikt? 

Zorg dat de zoemer niet afgaat! 

Wiebelbak 
Wiebel je weg met de bal helemaal naar het einde van het doolhof. 

Zorg dat de bal niet verdwijnt in een van de gaten!  

Stormbaan 
Lekker over de kussens heen vliegen! Wie het 

snelst is die wint! 

De Baambrugse kinderspelletjes zijn er voor alle kinderen van 
groep 3 tot en met 8. 

De uiterste inschrijftijd is 11.00 uur! 
De verloting is om 12.30 uur in de Buurtkamer. 



 

 

Verrassingsbonnen 
De bonnen worden om 10.00 uur uitgedeeld bij de inschrijftafel 

voor de spelletjes in of voor het dorpshuis De Vijf Bogen. Deze zijn 

voor ieder kind tot en met groep 8 uit Baambrugge en omstreken. 

De bonnen hebben de kleur van onze Nederlandse vlag en wimpel. 

Met de rode bon krijg je een zakje snoep bij de snoeptafel. Bij 

diezelfde snoeptafel krijg je met de witte bon iets te drinken. Met 

de blauwe bon kun je tussen 12.00 en 13.00 uur een heerlijke 

pannenkoek halen, gemaakt door Café-Restaurant De Punt. En 

omdat het extra feest is, mag je ’s middags met de oranje bon een 

patatje halen bij de frietkar van Dali. 

Draaimolen 
Ook de draaimolen ontbreekt niet. Een ritje is gratis voor iedereen 

die wil draaien en zweven. De draaimolen staat er tot 12.30 uur. 

Springkussens 
Dit jaar zijn er weer twee springkussens welke ieder 

jaar weer voor veel spring-, buitel- en valplezier 

zorgen. Schoenen uit en genieten maar! Denk bij het 

springen wel een beetje om je vriendjes en je 

vriendinnetjes. 

Let op! Het springkussen in de sportzaal is voor alle kinderen tot 

en met 6 jaar. Op het springkussen buiten mogen alle kinderen 

van 7 tot en met 12 jaar. 

10.30 uur Koffie en oranjeborrel 
U bent weer van harte uitgenodigd voor onze feestelijke oranje-

ochtend voor senioren. Gezellig een kopje koffie of thee drinken en 

de laatste nieuwtjes met elkaar uitwisselen. Daarna een lekker 

borreltje! En u gaat weer op nummers letten, want dit jaar spelen 

wij ook weer de Oranjebingo! Natuurlijk met mooie prijzen. 

 

 

 



 

 

Middagprogramma 

13.00 uur Kindervrijmarkt 
De beste plek om overtollige spullen te verkopen en anderen hier 

weer blij mee te maken. En als klap op de 

vuurpijl kun je er ook nog een leuk zakcentje 

aan overhouden. Als je je kunsten wilt vertonen 

door bijvoorbeeld mooi muziek te spelen, dan 

mag dat natuurlijk ook. Dit zijn de ingrediënten 

voor de kindervrijmarkt. De plek is rondom het 

dorpshuis. Bij slecht weer wijken we uit naar de 

sporthal. 

14.00 uur Familiepuzzeltocht 
In 90 jaar Oranjevereniging Baambrugge is er veel gebeurd. Ons 

dorp is gegroeid. Er kwamen ondernemers in het dorp en er 

verdwenen er weer. Ook de typische spelletjes veranderden door 

de jaren heen. Bij de puzzeltocht door Baambrugge komen al deze 

aspecten naar voren. Vul de vragen goed in en voltooi de 

opdrachten en maak kans op de familieprijs! 

15.00 uur Bedwing de stier 
Hoe lang houd jij het vol? Probeer zo lang mogelijk op de stier te 

blijven zitten. Voor jong en oud. Daag je ouders uit. Wie wordt de 

rodeorijder of -rijdster van Baambrugge? Uiteraard zijn er weer 

leuke prijzen te winnen.  

16.00 uur Sjoelen op de reuze sjoelbak 
Iedereen vanaf 18 jaar kan weer proberen 

om de gladde schijven in de 1, 2, 3 of 4 te 

krijgen. Aan het einde hebben we een 

winnaar en natuurlijk een prijs! 

 

 



 

 

16.00 uur Lekker eten 
Na alle inspanningen van het middagprogramma begint de maag 

voorzichtig te knorren. En voor sommige onder ons is het ook wel 

goed om een bodempje te leggen. Frits en zijn team zorgen ook dit 

jaar voor de inwendige mens. Nieuw dit jaar is de mobiele 

frietkraam van Dali. 

17.30 uur Meezingen met Mitchell 
De voetjes kunnen van de vloer en meezingen mag! Dit jaar sluit 

Mitchell Dobbelaar Koningsdag muzikaal af met Hollandse hits.  

 

 

 

Lid worden van de Oranjevereniging?  

Dat kan via onze website: www.baambrugge.org. 

De minimale bijdrage is € 3,50.  

Maar als je meer wilt geven, dan mag dat ook. 



 

 

Avondprogramma 

21.00 uur Oranjeavond 
In het dorpshuis sluiten we de dag gezellig af. Nog even napraten 

en een laatste drankje. 
 

Voor alle activiteiten geldt: deelname op eigen risico! 

 

 
 

  

Bedankt! 
Natuurlijk kunnen we deze dag niet organiseren zonder 

vrijwilligers. Wij danken deze onmisbare hulpen! Ook willen we 

van de gelegenheid gebruik maken om onze leden en de gulle 

gevers aan onze collecte via deze weg te bedanken. Zonder jullie 

giften is het niet mogelijk om het feest te organiseren en de 

activiteiten gratis aan te bieden. 



 

 

Oranjevereniging Baambrugge bijna 90 jaar! 

Opgericht op 11 oktober 1933. 

 

De eerste bestuursvergadering vond plaats op 3 april 1934. 

Voorafgaand vonden er twee ledenvergaderingen plaats. Het 

eerste bestuur van de OVB bestond uit de heren Hoogeveen, 

Hendrikse, Van Hilten, Portengen en mejuffrouw Grevenstuk. 

Jonkheer Dedel was de erevoorzitter. Destijds werd Koninginnedag 

gevierd op de verjaardag van Koningin Wilhelmina: 31 augustus. 

 

 

 

 
 



 

 

1934: Eerste Koninginnedag georganiseerd door de 

Oranjevereniging Baambrugge. 

 

Het programma van Koninginnedag in Baambrugge werd destijds 

in de krant gepubliceerd. Bovenstaand programma bestond uit 

diverse kinderspelen, gekostumeerd voetballen en muziek en 

zang. Koninginnedag vond toen plaats op zaterdag 1 september.  



 

 

1942: Opheffing van de Oranjevereniging Baambrugge 

 

Helaas werd de Oranjevereniging in 1942 door de Duitse bezetter 

ontbonden en opgeheven. Het vermogen werd geconfisqueerd. Dit 

is een herinnering aan een zwarte periode in onze nationale 

geschiedenis. Het blijft belangrijk dat we de slachtoffers van deze 

en andere oorlogen blijven herdenken op 4 mei.  



 

 

1945: Koninginnedag na de bevrijding 

 

 

Na de bevrijding op 5 mei 1945 kon Koninginnedag gelukkig weer 

worden gevierd. Mooi versierde praalwagens en rijtuigen maakten 

deel uit van de optocht tijdens Koninginnedag 1945.  
 



 

 

4 mei 2023 Leven met oorlog 

19.00 uur Herdenkingsdienst  
De herdenkingsdienst wordt gehouden in de Dorpskerk in 

Baambrugge. De voorganger van de herdenking is dominee Jerrit 

Vellenga. Herdacht worden alle mensen die tijdens de Tweede 

Wereldoorlog zijn omgekomen. En ook de Nederlanders die zijn 

omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesoperaties na de 

Tweede Wereldoorlog. Het landelijke thema van de 4 mei 

herdenking is ‘Leven met oorlog’. De link met dit thema is voor de 

mensen uit Oekraïne zeer actueel. De toespraak wordt gehouden 

door één van de initiatiefnemers van ‘Abcoude voor Oekraïne’.   

19.25 uur Stille tocht 
Na de herdenkingsdienst begint de stille tocht. Voor de aanvang 

van de tocht stellen we ons op in de Brugstraat. We lopen achter 

de tambours van de Abcouder Harmonie aan. Via de begraafplaats 

gaan we naar het monument. We verzoeken iedereen vriendelijk 

om de stilte tijdens de tocht te respecteren.  

20.00 uur Dodenherdenking 
Een vertegenwoordiger van de gemeente De 

Ronde Venen legt een krans, waarna we 

gezamenlijk de twee minuten stilte beleven. 

Na de stilte speelt de Abcouder Harmonie het 

Wilhelmus. Aansluitend vindt de kranslegging  

door de diverse organisaties uit Abcoude en 

Baambrugge plaats. De Pandergroep Scouting 

Abcoude assisteert hierbij. Na de kranslegging 

krijgt een ieder de gelegenheid om in defilé 

langs het monument te lopen. 

Vlaginstructie  
De vlaggen blijven tot aan zonsondergang halfstok hangen.



 

 

 

 

 

 

Naar Amsterdam of Utrecht? 

Niet nodig! 

Koningsnacht = Koningsborrel 

in Café De Punt. 

Open tot 01.00 uur. 
Op Koningsdag ook geopend

 

 

 

 

Contact 
Website: www.baambrugge.org 

Facebook: www.facebook.com/oranjeverenigingbaambrugge 

Instagram: www.instagram.com/oranjeverenigingbaambrugge 

E-mail: oranjevereniging@baambrugge.org 

Rekeningnummer: NL39 RBRB 0928 9661 00 

Adres: Elfstedenplantsoen 12, 1396 LE Baambrugge 


